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Een thuis. Is dat niet het ultieme wat we zoeken? Een plaats waar we begrepen en gerespecteerd worden, ergens waar we 
sanctieloos onszelf kunnen zijn. Als we daar van vertrekken, beseffen we hoe problematisch dit is, hoe confronterend het 
antwoord kan zijn. Een huis, wat ook al voor velen een utopie is, is verre van een voldoende voorwaarde. Beschermen de muren 
ons tegen de buitenwereld of isoleren ze er ons van? Een oase? Een dwangbuis?

Met bijzonder veel genoegen stel ik vast dat deze 23 kunstenaars de vraag stellen of pogen artistieke antwoorden te geven. 
Hun werk illustreert niet alleen het onderwerp, het bevraagt en doorploegt het, soms tot het pijn doet. Wat hou ik van die pijn 
die Kunst veroorzaakt. Hoezeer laaf en troost ik mij aan die heerlijke drank die Kunst is.

Zeer oprecht dank ik alle kunstenaars voor hun toezegging, hun mildheid waarmee ze hun werk ter beschikking stellen. Ik heb 
m’n volledig verlanglijstje kunnen afvinken; niet één heeft me afgewimpeld.

Wim Vandenbussche is zoveel meer dan een collega. Zijn belezenheid, zijn filosofische bagage maakten hem tot de geknipte 
persoon om het thema met woorden te belichten. Dank daarvoor!

Het werk van Greet Desal heeft het thema van deze tentoonstelling bepaald. In de foto van Filip Dujardin vond ik de perfecte 
samenvatting van wat we met deze tentoonstelling willen zeggen. Ronny Delrue vond de juiste titel.

Na de definitieve samenstelling van de lijst der kunstenaars, ontdek je er dan zo vele die hier hadden kunnen/moeten staan. 
Ik denk aan Elias Cafmeyer, Karl Philips, Katrin Dekoninck, ... . We kunnen zeker een tweede editie maken. Maar dat lukt niet 
zonder de buitengewone inzet van Ann Demeyere, Bertine Benoit en Jean-Philippe Delberghe met wie ik heerlijk mocht samen 
werken.

Zeker dank ook aan de Stad Harelbeke en in het bijzonder schepen Francis Pattyn en cultuurdirecteur Frederik Bossuyt, die 
ons ‘carte blanche’ hebben gegeven.

Dankbaar aan de Kunst, de kunstenaars en de bezoekers,

Jan LEYSEN
Curator



HOME SWEET HOME
brengt een kunstzinnige caleidoscopische benadering van 

het fenomeen (t)huis. Het is een veelvormige, veelkleurige, 

meerstemmige, blik op een schijnbaar eenvoudig idee. Het 

woord ‘huis’ vindt na vele etymologische omzwervingen zijn 

oorsprong in het woord ‘bedekken’. In het Frans betekent het 

deur, ‘huis clos‘, met gesloten deuren, in besloten kring.

Het Engelse woord ‘ home’ betekent zowel huis als thuis. 

De stenen, het hout, de pannen, maar ook het begrip, het 

overdrachtelijke, het emotionele en de relationele betekenis 

van het fenomeen.

Een huis heeft als eerste functie het beschermen (bedekken) 

van de mens tegen het weer, wind, koude, warmte, regen, 

sneeuw, tegen het roofdier, de vijand, de moordenaar, de dief, 

de indringer, het gevaar. Het is een nest, een hol, een schelp 

voor menselijke dieren. Het is de eerste grens tussen binnen 

en buiten na onze huid.

We wonen in sferen, de baarmoeder, ons lichaam, ons huis 

… Telkens is er een binnen en een buiten. Een binnen waar 

gegeten wordt, liefgehad, gehaat, gepaard, bevrucht en jongen 

worden opgekweekt om uit te breken. Naar buiten, weg van 

de geborgenheid, bescherming, warmte … om onvermijdelijk 

op zoek te gaan naar hetzelfde.  Een eeuwigdurende rusteloze 

beweging van binnen naar buiten en terug.

We halen ook voortdurend buitenwereld naar binnen. We 

verzamelen. We nodigen uit.

(T)huis is ook niet altijd een gebouw of een kleine sfeer maar 

ook een dorp, een stad, een land, een continent, de planeet, 

de kosmos. Het is als een matroesjkapop van grote naar kleine 

sferen die in elkaar passen. De plaats waar een mens van 

afkomstig is en waarmee hij de nauwste band heeft definieert 

hij nog het best als hij elders is. De fenomenale foto’s van de 

aarde genomen vanop de maan, vanuit de eindeloze kilte 

van de diepe ruimte doen ons het wonderlijke, kwetsbare en 

onvervangbare van onze thuis beseffen.

Thuis kan ook een volkomen ideële plaats zijn, een gedachte, 

een geheel van ideeën, een geheel van emoties, geluiden, 

geuren, licht. Het parfum van een geliefde. Zich thuis voelen 

in de ‘soundscape‘ van de cellosuites van Bach.



Wij mensen leven tenslotte in onze eigen verhalen. In onze 

narratieven. In onze ideologieën en godsdiensten. Wij zijn van 

hier en ook weer niet. We kunnen hier leven in een volkomen 

andere wereld als onze buurman met een ander wereldbeeld. 

We leven in verhalen die we zelf spinnen als een rups haar 

cocon of als een spin haar web. Met draden die gedachten 

zijn, woorden, ideeën, modellen, emoties. We wikkelen ons in 

die draden als in spinrag en raken er soms in verstrengeld. 

Onze cocon kan ons te veel van de werkelijkheid isoleren.

Nergens beter dan thuis? Een begrip roept ook onmiddellijk 

zijn tegendeel op. Het zijn tegen een achtergrond van het 

tegendeel, het negatief van de foto. Geen huis, dakloos, 

ontheemd, vlucht, oorlog. Sommigen hebben geen huis meer 

of hadden nooit een huis. Velen hebben geen thuis meer of 

hadden nooit een thuis. Enkelen hebben een huis maar geen 

thuis.

(T)huis is zeer ambivalent want is voor veel mensen ook 

‘Unheimisch‘, gevaarlijk, ontwrichtend. De vijand zit soms 

in huis waardoor dit zijn primaire ‘ bedekkende ‘ functie als 

schuilplaats verliest en we moeten vluchten. Partnergeweld, 

incest, passionele moord, oorlog. Net zoals de vijand in het 

lichaam kan zitten, kanker, ziekte, dood.

De titel van de tentoonstelling kan dan ook ironisch, sarcastisch 

en zelfs cynisch worden geïnterpreteerd. De kunstenaars 

hebben het alleszins ook zo begrepen. Elke kunstenaar kiest 

zijn invalshoek, zijn/haar facet dat hij/zij verkent, aftast en 

uitwerkt.

Is een matras het absolute minimum om van een thuis 

te kunnen spreken? Of een kartonnen doos? Is het een 

verstikkende stolp? Is het ‘another brick in the wall‘ van een 

gevangenis? Is het een open schelp of toegemetste schelp? 

Is het een monster of een (gouden) kooi? Een plaats voor 

veilige intimiteit?

De kunstenaars stellen vooral de vragen. De toeschouwer kan 

ze beantwoorden …

Wim VANDENBUSSCHE
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Courtesy Bruthaus Gallery (B) & Thomas Rehbein Gallery (D)
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Wim Vandenbussche
Inge Deman

Jolien Ruysschaert

Multidisciplinair advocatenkantoor met diverse medewerkers sedert 1991

Uw specialisten in Burgerlijk Recht - Ondernemingsrecht - Bouwrecht - Handelsrecht 
Familierecht - Aansprakelijkheidsrecht

Tuinstraat 37 8530 Harelbeke - 056.725.444 - info@adv-vd.be





Jean-Philippe Delberghe, freelance photographer and graphic designer.
Koning Albertpark 26 - 8500 Kortrijk - jean_philippe_delberghe@hotmail.com - +32 487 460 049
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WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN HET INLIJSTEN VAN KUNSTWERKEN, LITHO’S, 
ZEEFDRUK, KANT/HANDWERK, CANVAS EN NOG ZOVEEL MEER

KENNIS & VAKMANSCHAP

- UITSTEKENDE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING
- VAKKUNDIG ADVIES & PERFECTE AFWERKING
- MAATWERK/HANDGEMAAKT IN EIGEN ATELIER

GENTSESTRAAT 46 - 8530 HARELBEKE | TEL. 056 72 94 75 | WWW.VERTHE-INTERIEURS.BE | NEEM OOK EEN KIJKJE OP ONZE FACEBOOK-PAGINA 
1000M2 TOONZAAL BELGISCH FABRIKAAT | OPENINGSUREN: MA. - ZA.: 10U - 12U EN 14U - 18U | GESLOTEN: ZON- EN FEESTDAGEN


